
Klaaglied van een Haremdame 
 

(melodie:  het laatste rondje Rudy Carell) 
 

 
1985 
 
‘k Neem nog maar een laatste sherry, 
Hij komt voorlopig toch niet thuis. 
‘k Zit al uren lang te wachten, 
Met koude voeten voor de buis. 
 

Strakjes komt hij weer naar huis toe. 
Hoor je herrie op de trap. 
‘k Weet al wat de buren zeggen: 
Hij heeft er weer genoeg gehad. 
 

Refrein 1: 
Hij zegt: “nergens op de wereld is een club als Nargileh, 
Zo gezellig, zo gewoon, maar ook zo gek.” 
Hij blijft hangen, elke vrijdag, ’t wordt dan zeker hallef een. 
Hij heeft al heimwee voordat hij vertrekt … 
 

‘k Zal zijn kaftan maar weer wassen, 
‘k Heb daarvoor nu alle tijd. 
En ook nog zijn T-shirt maken, 
’t Was gesneuveld in de strijd. 
 

‘k Zal de kachel lager draaien, 
En ook de Bokma moet nog koud. 
Voorlopig komt hij niet naar huis toe, 
’t Is Nargileh waar hij van houdt 
 

Refrein 1: 
 

2011  
 

‘k Neem zelden nog een glaasje sherry, 
Hij zit verdorie altijd thuis. 
Waar is toch die tijd gebleven, 
Met koude voeten voor de buis. 
 

’t Is nu alle dagen werken, 
En ’s avonds samen kruidenthee. 
‘k zie hem dan wat drom’rig zitten. 
Mijmerend over  Nargileh 
 



Refrein 2: 
Hij mompelt: “nergens op de wereld was een club als Nargileh, 
Zo gezellig, zo gewoon, en zo vertrouwd. “ 
Dat was vroeger, elke vrijdag, ’t werd dan zeker hallef een. 
Maar Nargileh en hij, ze zijn nu oud … 
 

Eindelijk weer een  echte borrel. 
Hij veert na jaren weer eens op. 
’t Tiende lustrum is gekomen. 
Z’n leven staat nu op z’n kop. 
 

Samen met z’n oude maten. 
Tevreden aan zo’n glaasje oud.  
En ik zie als trouwe  haremdame, 
’t Is Nargileh waar hij van houdt. 
 

Refrein 3: 
Hij zegt: “nergens op de wereld is een club als Nargileh, 
Zo gezellig, zo gewoon, en zo vertrouwd.” 
Het wordt vandaag weer, net als vroeger, wel zeker hallef een, 
Want Nargileh dat is, vandaag echt goud … 


